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Contactgegevens  
Hieronder vind je alle contactgegevens van KSA de Kouter.  

 

Ena Claerhout (+ 32 470 33 16 72)  

Elise Derycke (+32 492 10 78 41) 

Ine Lips (+ 32 493 45 09 71) 

 

 

 

hoofleiding@ksadekouter.be  

pimpampoentjes@ksadekouter.be  

sloebers@ksadekouter.be  

kastaers@ksadekouter.be  

roodkappen@ksadekouter.be  

jim@ksadekouter.be  sim@ksadekouter.be  

16+@ksadekouter.be  

 

  

  

Onze lokalen bevinden zich op dit adres:  

  

Parking de Kouter, Komstraat 30  

8970 Poperinge  

 

  

  

www.ksadekouter.be  

  

 

  

https://www.facebook.com/ksadekouter 

https://www.instagram.com/ksadekouter/  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.facebook.com/ksadekouter
https://www.facebook.com/ksadekouter
https://www.facebook.com/ksadekouter
https://www.instagram.com/ksadekouter/
https://www.instagram.com/ksadekouter/
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Voorwoord 
Dag allerleukste KSA’ers, 

 

Daar zijn we weer met editie twee van het Knipoogje! Een nieuw boekje boordevol 

plezier, herinneringen en natuurlijk heel wat KSA-magic. De voorbije maanden waren 

opnieuw om van te genieten, en dat zie je ook in deze editie. 

We nemen jullie mee langs nog meer leuke zaterdagen, geslaagde activiteiten en 

onvergetelijke momenten met onze fantastische bende. Verwacht je opnieuw aan 

een toffe mix van foto’s, weetjes, nieuw en uiteraard onze vertrouwde 

verjaardagskalender. Zo mis je geen enkel feestje meer!        

Neem zeker ook eens een kijkje bij de praktische info, in verband met onze 

ouderavond. Zo ben je weer helemaal op de hoogte. 

Veel leesplezier en tot snel op een volgende topactiviteit! 

 

Dikke knipoog, 

Jullie Knipoogredactrice Ine      
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Pimpampoentjesnieuws 
Dag liefste pimpampoentjesssss       ,  

Wat gaat de tijd toch snel, er zijn alweer twee maanden 

vol leuke spelletjes voorbijgevlogen! Voor we verder 

gaan, kijken we natuurlijk nog eens terug op de leuke 

activiteiten.  

We vlogen er meteen stevig in op de kinderfuif van de 

Scouts. Jullie brulden als één van de luidsten in heel de 

zaal mee met jullie favoriete liedjes.  Ook wisten jullie de 

coolste dancemoves boven te halen.  

De week erna stond onze jaarlijkse fuif Déjà vu op de 

planning. De activiteit was dan ook helemaal 

in piratenthema                      . Jullie werden opgeleid tot 

stoere piraten door allerlei opdrachten te doen.  

Daarna was het tijd om jullie mooiste jurkjes aan te trekken voor het grote 

misverkiezingenspel             . Jullie mochten elkaar schminken, en wat konden jullie dat 

goed!! Echte misses!   

Op onze knutselactiviteit hebben we prachtige herfstwerkjes gemaakt. Jullie mochten 

de mooiste blaadjes uit het stadspark verzamelen en daarna maakten we er een, 

bijna levensechte, egel van          .  

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… hij bracht ons de Sint naar de 

KSA! Wat vonden jullie dat spannend en tegelijk waren jullie toch ook een beetje 

bang van de sint      . Gelukkig kregen jullie heel wat lekkers en waren jullie allemaal 

flink geweest, we hadden niet anders verwacht van onze brave pimmies.   

Na eeuwenlang wachten was het dan eindelijk terug januari, joeeepppieeee. De 

leiding was heel blij jullie terug te zien want we hadden jullie zooo gemist! We 

speelden een zeeslag samen met de grote sloebers. Jullie deden enthousiast mee in 

die grote groep, maar we vinden het toch leuker met ons kleine gezellige groepje.  De 

week erna speelden we muziekaal pak en wonnen jullie heerlijke snoepjes. De derde 

activiteit van januari leerden we jullie het dansje voor ouderavond, wat hebben we 

grote danstalenten in onze groep! 

Xxx jullie leiding 

Elise V, Marthe, Josephine, Mila & Lieze    
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Sloebernieuws 
Heyhey liefste sloebers, 

Hopelijk hebben jullie met veel enthousiasme zitten afwachten tot het 2e semester, 

wij alleszins wel! Hierbij even een terugblik van de voorbije activiteiten. 

Op 22 november was het een knusse 

KSA-activiteit, want jullie mochten in 

jullie pyjama naar de KSA komen!        

In onze pyjama’s maakten we het extra 

gezellig voor een leuke filmnamiddag 

met de film Ratatouille          . 

Tijdens de film konden jullie heerlijk 

smullen van een lekkere brownie en 

genieten van zelfgemaakte 

chocolademelk of een appelsapje. Het 

was een gezellige activiteit vol ontspanning en filmplezier! 

 

Tijdens de activiteit van 29 november waren we 

niet alleen, want we kregen gezelschap van de 

kabouters uit de jongens-KSA!  

Jullie werden uitgedaagd met een stevige 

legeropleiding. Maar deze training was niet 

zomaar… De scouts had de oorlog verklaard aan 

de KSA, dus moesten we onze krachten bundelen om dubbel zo sterk te zijn. 

Gelukkig werkten jullie supergoed samen en dankzij jullie goede samenwerking kwam 

alles uiteindelijk goed en werd het een onvergetelijke activiteit vol actie en plezier! 

 

Op 6 december was het een hele speciale 

activiteit, want Sinterklaas kwam op bezoek!  

De spanning was voelbaar toen jullie bij de Sint 

verschillende opdrachtjes moesten uitvoeren, 

zoals mopjes vertellen of zoveel mogelijk 

vlechtjes in elkaars haar maken. 

Gelukkig waren er volgens de Sint geen stoute 

sloebers en als beloning kreeg iedereen iets 

lekkers           . Daarna speelden we nog de 

grote Sintquiz, waarbij jullie kennis over Sinterklaas op de proef werd gesteld. 
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De eerste activiteit na de vakantie werd meteen een superleuke namiddag, want we 

speelden samen met de Pims!           

We speelden Zeeslag, waarbij jullie in twee teams 

werden verdeeld en elkaars boten moesten laten 

ontploffen. Het teamwerk en de tactiek kwamen 

goed van pas             . 

Daarnaast lieten jullie ook zien dat jullie echte 

dans- en zangtalenten zijn tijdens stop-de-band en 

stoelendans.  

 

Op 17 januari stond er een supercoole 

activiteit op het programma: 

hardepleinspelen… in de modder! Jullie 

moesten verschillende spelletjes spelen, en 

hoe beter jullie presteerden, hoe verder jullie 

mochten op het ganzenbord.  

Elk spel bracht jullie stap voor stap dichter bij 

het grote doel: de verstopte leiding 

vinden         

Gelukkig waren jullie niet vies van een beetje modder en dat maakte de spellen 

alleen maar spannender en leuker!       

 

Oh nee, tijdens de activiteit van 24 januari was de familie eend vermist. 

Gelukkig waren jullie er om de familie terug samen 

te brengen!        

We speelden het grote badeend-spel, waarbij 

jullie verschillende spelletjes moesten spelen en 

leuke opdrachten moesten voltooien.  

De modder van vorige week lag er nog steeds, 

maar dat vonden jullie helemaal niet erg. 

Tijd om opnieuw lekker vuil te worden! 

Uiteindelijk vonden we de hele familie eend terug, 

woohoo!               

 

Liefs de allerleukste, - beste, -coolste en grappigste sloeberleiding   

Aley, Julie A, Julie D, Justine, Leonie en Lune xxx  
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Kastaernieuws 
Hoii hoii lieve kastaertjes!! 

 

Wat gaat de tijd toch snel! Daarom eventjes een recap van de afgelopen weken. 

15 November was het weer tijd voor onze jaarlijkse fuif namelijk Déjà vû?! Toen 

speelden we, om in het thema te blijven, ‘raad het liedje’ waarbij jullie door 

verschillende liedjes te raden M&M’s konden verdienen. Lekkerrrr      .  

 

De week erna speelden we leiding vs leden samen met de 

piepers van KSA Pops. Wat was dat spannend en leuk zeg! En 

wat waren we vuil! Iedereen heeft superhard z’n best gedaan 

want het was gelijkspel!! 

We mochten ook aan het begin van de activiteit stemmen voor 

een nieuw speelplein! Spannend!!! Welke zal het worden? Wij 

zijn alvast kei benieuwd! 

Dan was het eens tijd om een beetje te relaxen, namelijk een 

filmnamiddag in pyjama met een chipje en een drankje, we keken naar Belle en het 

Beest. Wat waren die chipjes en sapjes toch lekker?!?!         

Daarna was het alweer de laatste activiteit van 2025 en toen kwam de sint ook eens 

langs. Wij amuseerden ons want er was ook een aperitief avond met lekkere hapjes 

en drankjes, lekker smullennnn!!                 

10 Januari was het de eerste activiteit van het nieuwe jaar, samen met de 

roodkappen, we speelden de Masked Singer. Jullie moesten in jullie groepje zoveel 

mogelijk seconden verzamelen en met die seconden moesten jullie zo onherkenbaar 

worden. Wat was het moeilijk zeg! Die roodkappen kunnen er wat van ;)… 
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17 Januari was het weer een superleuke activiteit namelijk ganzenbord. Jullie waren 

verdeeld in 2 groepen en moesten zo rap met jullie 

pion, die jullie zelf hebben versierd, zo dicht 

mogelijk bij de finish geraken. Omdat het ook 

redelijk nat was buiten waren jullie super vuil, maar 

dat vonden jullie niet zo erg! Vuile kindjes     . 

21 Januari speelden we leiding vs leden. We 

moesten om ter meest continenten veroveren door 

harde pleinspelen te winnen, en de leiding was 

gewonnen (jeeejjj). We hadden ook heel veel geluk 

met het weer want de zon scheen de hele tijd!      

Zoals je leest waren het dus weer superleuke 

activiteiten!!!  

 

Tot de volgende keer xxx 

Veel groetjes van jullie leiding! 

Laïs, Fifa, Fran, Vive en Manon        
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Roodkapjesnieuws 
Dag liefste roodkappen,  

 

Wat zijn de afgelopen weken alweer voorbijgevlogen! Nood aan een recap? 

Op 15 november, een koude zaterdag, speelden we op vraag van jullie ‘familieraad’. 

Jullie mochten eerst in de verkleedkoffer duiken om je te verkleden als je eigen 

gezinslid. De leidsters moesten toch wat lachen met jullie gekke outfits. Jullie 

speelden spelletjes tegen elkaar zoals blind schminken, opus, zo lang mogelijk een 

kan water omhooghouden… Jullie bewezen dat jullie een hecht gezin waren! 

 

22 november was een koude maar zonnige zaterdag, ideaal om in het stadspark te 

spelen! We speelden het grote 

smokkelspel. De leiding was verdeeld in 3 

dealers en 2 politieagenten. Jullie 

moesten zoveel mogelijk dealen zonder 

gepakt te worden. Tussendoor speelden 

we spelletjes zoals tussen twee vuren en 

Chinees voetbal om geld te verdienen. 

We speelden ook een variant op ‘pang’, 

namelijk ‘Oh James’. Kennen jullie ze nog 

allemaal? Uiteindelijk werd bijna 

niemand gepakt door de politie: jullie 

waren veel te snel! Of… de leiding moet 

wat werken aan hun conditie      

 

De week erna stond jullie leiding niet op jullie te wachten aan de Kouter, maar wel de 

leiders van de jongknapen van KSA Pops! Het was al een uitdaging om de jongknapen 

tot bij jullie te krijgen — ze waren precies een beetje bang van jullie! We begonnen 

de activiteit met een toneeltje van de leiding. Leidster Noor en leider Gilles 

wandelden de zaal binnen als bruid en bruidegom. Hierna mochten jullie gaan 

‘speeddaten’. Zo werd gekozen met wie je een koppeltje moest vormen. Telkens als 

je verloor bij een spel, kreeg je een nieuwe handicap. We hebben veel gelachen 

samen! Wat denken jullie, roodkappen… doen we vanaf nu altijd activiteiten met de 

jongknapen? 
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Op 6 december kregen we hoog bezoek van onze 

liefste Sint natuurlijk. In blijde verwachting van al 

dat lekkers moesten we onszelf eerst nog wat 

bezighouden. We speelden casino. Jullie leerden 

nieuwe spelletjes en daagden elkaar uit. De 

verliezer moest de winnaar betalen. Daarna 

mochten we langs bij Sinterklaas. Hij keek in zijn 

boek en kon ons heel wat vertellen… Emma is 

eindelijk terug single, en hoeveel liefjes heeft Irina 

al gehad? Jullie waren superenthousiast en wij 

voelden de grond daveren toen jullie de ‘Pieten-

Sinterklaas-move’ dansten. Als beloning kregen 

jullie een zakje vol lekkers. Alleen maar flinke 

roodkappen dit jaar! 

 

Na enkele weken thuiszitten op zaterdag (saaaai) omdat de leidsters moesten 

studeren, stonden we jullie op 10 januari vol enthousiasme weer op te wachten aan 

de Kouter. We speelden samen met de kastaars ‘The Masked Singer’. Jullie mochten 

je verkleden en bewezen dat er toch wat zangtalent zit binnen de roodkappen! 

 

De week erna moesten jullie niet zingen, maar wel dansen! Onze ouderavond komt 

dichterbij, dus we besloten om alvast te beginnen met het maken van het dansje. Na 

heel wat TikTok-danspasjes en acrobatie konden we toch een leuk dansje maken op 

‘Roar’. Want jullie zullen geen roodkappen zijn, maar wel… wolven! Jullie zullen 

schitteren op dat podium op 28 februari! 

 

24 Januari was een perfecte zonnige 

zaterdagnamiddag. Jullie speelden 

spelletjes om in het leger te geraken: 

omgekeerde stoelendans, de gewonde 

soldaat, in het legernet rollen… jullie 

speelden wild en competitief! En al die 67 

grapjes nemen we er met plezier bij dan 

    . En aangezien jullie al heel het jaar 

vroegen om eens vuil te mogen zijn, leek dit 

ons nu wel een leuk idee. Een kan water uit 

de vijver, en hup, de modderpoel was 

gemaakt. Nog voor de leiding het doorhad, 
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lagen jullie al als varkentjes te rollen in de modder. Hondenhokje was nog nooit zo 

leuk als toen! Inez en Lieze slierden als laatste op hun buik de modder in. Uiteindelijk 

verdiende het groepje ‘de Drillers’ de meeste punten. 

Liefste roodkappen, elke zaterdagmiddag is lachen met jullie! Wij kijken al uit naar 

alle leuke activiteiten die nog volgen dit jaar.  

Kusjes van al jullie leidsters,  

Margaux, Julia, Evy, Noor, Ine en Ena xxx 
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Jim-nieuws 
Dag liefste jimmers, 

Nu jullie proefwerken en onze examens voorbij zijn kunnen we er terug voor de volle 

100% invliegen voor de rest van dit werkjaar!! Maar eerst een terugblik, want wat 

hebben we ook alweer gedaan afgelopen maanden?  

 

Het begon op 15 november: ’s Avonds 

hadden we onze jaarlijkse fuif, daarom 

deden we een ochtendactiviteit zodat de 

leidsters in de middag alles konden 

klaarzetten. Een superleuke 

knutselactiviteit, waarbij we tote bags 

schilderden en daarbij een cute beertjes 

sleutelhanger maakten met wol. De tote 

bags waren bij iedereen supermooi gelukt, 

bijna allemaal in thema van KSA *jullie 

favoriete hobby*    . De beertjes waren een ander verhaal: honden, bolletjes, half uit 

elkaar gevallen monstertjes, hahaha. Niet iedereen had hier talent voor, maar we 

hebben gelachen en dat is het belangrijkst!  

 

De week nadien hadden we activiteit met onze ‘lieve’ broertjes van de KSA Pops. De 

leiding had jullie vastgehangen aan elkaar, zo moesten jullie opdrachtjes van ‘homo 

universalis’ uitvoeren. Elkaar schminken in kikkers, muur zitten, ballon in de lucht 

houden, kegels zoeken, gekke stoelendans en nog véééél meer opdrachten. Stond je 

vanonder op de ranking? Dan moest je nog dichter bij elkaar worden ‘geplakt’, om zo 

echt 1 persoon te worden. We eindigden met enkele mooie getuigenissen waarom 

jullie zo’n goeie vrienden waren geworden. Voor herhaling vatbaar? Wij denken van 

wel hahaha     

 

Op 29 november speelden we ‘Mijn restaurant’, aan de hand van spelletjes kregen 

jullie een kleur en een naam. Jullie verdienden menukaarten en mochten daarna op 

pad in de winkel opzoek naar de beste gerechten om de jury (de leiding) te 

overtuigen, natuurlijk in jullie thema en kleur. Wat toen gebeurde was CHAOS 

hahaha. De jimmers liepen als een kip zonder kop rond in het lokaal: de ene versierde 

de tafel, de andere kookten, de andere maakten de menukaart, en dan had je er 
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natuurlijk een paar die maar half wisten waar ze mee bezig waren. Zalig zicht voor 

ons als leiding. Maar we moeten zeggen, de inkleding was bij iedereen dik in orde, 

het eten daarentegen….  Herinneren jullie nog de ‘blauwe’ pastasaus hahahaha, we 

hebben opnieuw goed gelachen en jullie hebben goed gesmuld achteraf.  

Het was daarna alweer onze laatste activiteit van het jaar. We gingen op bezoek bij 

de Sint en kregen heel wat lekkers. Daarnaast wandelden we door Poperinge als 

verschillende soorten pieten, jullie moesten improvisatie toneeltjes maken in thema 

van jullie piet in combinatie met anderen. Jullie moesten ook steeds op een nieuwe 

manier raden naar welk fictief huis we gingen, waar we het pakje moesten afleveren 

… Het was een leuke avondwandeling waar iedereen veel heeft kunnen bijpraten.  

We startte dit semester direct met 2 

‘interimleidsters’, doordat onze eigen leidsters 

examens hadden kregen we hulp van Babette en 

Angy. We speelden Sing That Song: een stukje 

liedjestekst ligt omgedraaid en jullie moesten 

steeds 1 blad omdraaien en met dat woord een 

lied verzinnen, om uiteindelijk met alle aparte 

woorden het juiste lied te vinden. Tussendoor 

speelden we allemaal korte spelletjes die met 

muziek te maken hebben. Jullie moesten 

omgekeerde liedjes raden, stoelendans maar dan 

een beetje anders (hopelijk hebben jullie geen pijn 

meer van al die dramatische vallen), en nog veel 

meer. We waren met niet veel, maar dat maakte 

het niet minder leuk!!  

Op 17 januari begonnen we met het oefenen voor ons ouderavonddansje. We 

kunnen verklappen dat het op een liedje van Dua Lipa zal zijn, SPANNEND!!! Na wat 

twijfelachtige moves kwamen we al snel op de eerste helft van het dansje. Jammer 

dat de vele pasjes die leidster Ine bedacht had niet gebruikt werden… 

Daarna hebben we ook al enkel maskers gemaakt, wat we daarmee gaan doen is nog 

geheim, ik zou zeker komen naar ouderavond als jullie dat willen zien     
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We sluiten dit verslagje af met de activiteit op 24 januari. De jimmers moesten 

verschillende opdrachten voltooien van het deadlinespel: iemand aanspreken die je 

niet kent, op ruiltocht of een etalagepop nadoen in een winkel. De ruiltocht was 

succesvol, want ze eindigden met een toiletzak, een parfum en een hele zak koeken. 

Tussendoor speelden we spelletjes met de hele groep zoals verstoppertje op de 

markt of pang. 

 

Vele groetjes, 

De Jim-leiding xxx 
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Sim-nieuws 
Dag liefste simmers 

 

Hier zijn we weer met een nieuwe recap van onze voorbije activiteiten. En amai… wat 

een weken!  

 

Op 15 november begonnen we met ‘Komen Eten’. Elk team kreeg 10 euro en moest 

een gerecht bereiden gelinkt aan een land. Er werd gekookt, geproefd en natuurlijk 

afgewassen. Alles was superlekker… al zouden we 

toch aanraden om chocomousse niet in de oven te 

steken. Hé Renée?       

 

De week daarna was het tijd voor Monopoly, maar 

deze keer op een andere locatie. We gingen 

volledig los en het was gewoon keitof om te zien 

hoe fanatiek iedereen werd. 

           

  

Een week later stond onze reünie met de broertjes op de planning. We speelden een 

heel heel héél vuil spel, leerden nieuwe spelletjes kennen en genoten van lekkere 

chocomelk en cake, getrakteerd door Kiwibes Poperinge. Dikke merci daarvoor!      

 

Daarna was het jammer genoeg al de 

laatste activiteit van het semester. We 

speelden allerlei bekende quizzen door 

elkaar en gingen zelfs op bezoek bij de 

Sint. We zullen maar niet exposen wie er in 

de zak moest zeker…             
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Na een deugddoende vakantie vlogen we er opnieuw in met Homo Universalis. De 

ene deed al wat liever mee dan de andere, maar amusement was er sowieso.  

De week erop hadden we een avondactiviteit en keken we samen naar een film met 

lekkere chips. Anyone But You was de film en die viel duidelijk in de smaak.        

Daarna veroverden jullie de hele wereld als popsterren en werd er ook al wat 

gewerkt aan de deco voor ouderavond met K3 en de 3 biggetjes. We hebben ons 

weer keihard geamuseerd en kijken enorm uit naar de rest van het semester.  

Wij hebben er alvast heel veel zin in!! Dikke knuffel  

De simleiding,  

Marie D., Elise, D, Lize, Soetkin, Lieza en Yara xxx  
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16 + nieuws 
Dag allerliefste plussers! 

 

Begin november had Emma examens en kon ze er dus jammergenoeg niet bij zijn, 

missed you shayla! Maarrrrrr gelukkig kwamen twee andere shaylas ons vergezellen, 

thanks Angy en Lente! We speelden een bordspel waar we als eerste van het eiland 

moesten geraken, maar niemand won genoeg punten om ervan te geraken lol + we 

hebben ook EINDELIJK in ons leuk, cute, gezellig, prachtig, fantastisch lokaaltje 

kunnen zitten!  

De week erna zijn jullie voor de eerste keer gaan sponsoren en werden jullie succes 

gewenst door een schoon muisje in de ksa, sooo lovely!    Daarna hebben jullie nog 

een beetje geholpen met het klaarzetten voor Déjà Vu?!, gidder zi dus eigenlijk 

gewoon klaar om leiding te zijn zouk zeggen!  De week erna hadden Lison en Noor 

optreden dus zi widder me Yuna e kaffietje gaan drinken nr de Amfo terwijl we nog 

eens kort vergaderde.  

To ew nogki e potje de slimste mens gespeeld en als laatste act hebben we lekker 

chill gedaan en een pizzaatje gegeten in de zetel terwijl we film bekeken, tgoe leven 

dus! 

In de vakantie hebben jullie ook het kerstfeestje voor de leiding georganiseerd! En 

zukke mooie versiering zeg! Ej twos ezo é    !! Merci!! 

Dit jaar hebben we jullie eigenlijk nog nie veel gezien :( want wij hadden examens, 

maar ondertussen hebben jullie mogen leiding geven vo de eerste keer!! Letsgo!  

Jullie zijn ook echt al goe bezig met voorbereiden van onze evenementen, we zijn 

trots!  

Kzou zegn, smot mo junder kittn vo kamp, widder en der alvast goesting in wi!  

 

Ciaokessss 

Your favorite duo 

Emma & Zoë 
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Terugblik Déjà vû?! 
Hallo allemaal! 

 

Laten we even terugblikken naar het leukste feestje van het jaar: Déjà Vu?! Lost at 

Sea. 

Op 15 november maakten wij van De Kouter een echte 

piratenzaal. We begonnen al heel vroeg om alles mooi te 

versieren. Overal hingen piratenvlaggen. Vooraan stonden 

kisten, schelpen en goudmuntjes. We hadden zelfs een 

zelfgemaakte boot met een mast! Ook aan de toog was 

alles leuk versierd met zwaarden, papegaaien en ooglapjes. 

In de middag maakten we de laatste dingen in orde en keken we al uit naar het 

avondeten: frietjes! Na het eten was er eerst een gezellige receptie voor onze ouders 

met een hapje en een drankje. Na een uurtje praten en lachen kon de fuif eindelijk 

beginnen. 

De avond begon supergoed met ons favoriete DJ-duo Mona B. Zij zorgden meteen 

voor veel sfeer. Daarna kwamen DJ Quintin, Amplifire, Denoo en Thrills. DJ Thrills had 

zelfs zijn eigen zanger mee, dat was extra leuk! 

Tijdens de avond had elke leiding een taak. 

Sommigen gaven drankjes, anderen zaten 

aan de inkom of verkochten drankkaarten. 

Buiten stond onze eetstand waar je 

kaaskroketten, fishsticks en frietjes kon 

kopen. Iedereen vond dat superlekker! 

Na deze lange maar superleuke dag/nacht 

was het tijd om op te ruimen. Samen 

maakten we de zaal weer helemaal proper en 

brachten we alle spullen terug naar de KSA. Daarna konden we eindelijk gaan slapen. 

Het was een superleuke editie die we niet zullen vergeten. Tot volgend jaar! 

Grote piratengroetjes, 

jullie lieve leiding xx  
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Terugblik Sint-activiteit 
Op 6 december kregen we heel speciaal bezoek in onze KSA-lokalen. Sinterklaas 

en zijn pieten kwamen langs met grote zakken vol lekkers voor al onze brave 

kindjes! Gelukkig kennen wij bij KSA de Kouter dan ook geen enkele stouterik ;) 

Met een grote glimlach zaten zij jullie op te wachten tussen alle tekeningen die 

voor hen werden gemaakt en moesten jullie van de pieten verschillende 

opdrachten uitvoeren, om zo een zakje snoep te verdienen. Weten jullie nog 

wat…?  

De opdrachtjes waren bijvoorbeeld om ter meest vlechtjes maken in elkaars 

haar, een stop-de-band-ronde (waarbij jullie samen de pieten-sinterklaas-move 

lieten zien), een mini Sint Quiz. Gelukkig deed iedereen zijn best en kreeg 

iedereen een zakje vol met lekkers. Dit hebben jullie allemaal zeer goed gedaan! 

Doen we dit jaar weer ons best om allemaal flink te zijn? “JAAA” 

De Sint en zijn pieten zitten nu alvast weer gezellig in het warme Spanje, maar 

hier zijn er voor jullie nog wat leuke sfeerbeeldjes en herinneringen! 
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Ouderavond 
Dag liefste KSA’ers, 

 

Op 28 februari 2025 is het weer zo ver en 

staan wij, de leiding, en hopelijk heel veel 

leden klaar om alle mama’s, papa’s, oma’s, 

opa’s, broers, zussen… een schitterende 

show voor te stellen.  

Dankzij het verhaal van ‘K3 en de 3 

biggetjes’, veel leden, dansjes en een 

enthousiaste leidingsbende als “cast” hopen 

wij jullie een onvergetelijke avond te 

bezorgen.  

 

De deuren gaan open om 19u00 en we starten met de show om 19u30 in de 

feestzaal van De Keiwijzer/ LMC. 

Alle leden die meedansen moeten om 18u30 in De keiwijzer/ LMC aanwezig zijn.  

We vragen een kleine toegangsprijs van €4. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de 

inkom volledig gratis. In deze prijs is er een drankje inbegrepen! 

Na de show is er een mogelijkheid om iets te drinken en gezellig bij te praten in onze 

bar. 

De leden kunnen hier ook hun uniform uitbreiden met leuke gadgets aan onze 

uniformstand.  

 

Jullie zijn allen van harte welkom! 

 

Magische groetjes, jullie leiding <3 
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Huisdiergeheimen 
Dag lieve KSA’ers, 

Ik ben de hond van leidsters Marie en Elise. Ik ben een Golden retriever. Ik ben 

nog maar 7 maanden oud. Vandaag neem ik jullie een dagje mee in mijn 

hondenleven! 

Mijn dag begint wanneer de wekker van mijn 

baasje afgaat. Ze komt dan naar beneden en ik geef 

haar heel veel knuffels! Na al dat knuffelen verdien 

ik mijn brokjes als ontbijt.  

 

In de ochtend ga ik ook wandelen met mijn 

vriendje, dat is de hond van een vriendin van Elise. 

Samen spelen we op de hondenweide, rennen 

achter elkaar aan en rollen door het gras. Dat vind 

ik altijd superleuk! 

 

Na al het spelen en wandelen moet ik in bad. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet 

leuk. Het liefst sta ik samen onder de douche met mijn baasje, maar dat vindt zij 

niet zo tof. In de middag krijg ik vaak een lekkere snack, meestal een snoepje! 

Daarna slaap ik eigenlijk nog de hele namiddag. Slapen is echt iets wat ik de hele 

dag zou kunnen doen. 

 

Vandaag ging ik ook op bezoek bij de zus van Marie 

en Elise. Zij zit op kot, dus ik ga samen met mijn 

baasje een bezoekje brengen. Ik ben al een beetje 

zwaar geworden, maar ik kan nog niet zelf de trap 

op. Gelukkig draagt mijn baasje me altijd de trap 

op, dat vind ik stiekem ook best gezellig! 
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’s Avonds heb ik een dol uurtje dan spring en ren ik doorheen het huis. Daarom 

doe ik nog een wandeling zodat ik straks goed kan slapen. Ik ben eigenlijk een 

beetje bang in het donker, dus ik blijf altijd dicht bij mijn baasje lopen. 

Uiteindelijk is het tijd om te slapen. Na mijn wandeling ben ik altijd heel moe. Ik 

val meestal in slaap op de zetel.  

Dit was mijn dag. Ik hoop dat je het leuk vond om een kijkje te nemen in mijn 

leven! 

Woefwoefwoef (tot de volgende keer) 

 

Pootje, 

Stella    
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Een dag in het leven van Marie 
Hey allerliefste lezertjes!  

Vandaag neem ik (Marie) jullie mee in een dagje in mijn leven. Op dit moment heb ik 

lesvrije week. 

Mijn dag begon niet supervroeg: om 8u30 ging de wekker. Maar toch bleef ik nog 

heel kort liggen in mijn bedje. Ik heb me snel aangekleed en enkele taakjes gedaan 

thuis. Ik heb onder andere de was uitgehangen en de vaatwasser leeggemaakt.  

Om 9h45 heb ik vlug mijn fiets genomen en ben ik richting de Amfora gefietst. Ik 

moest vandaag weer voor de eerste keer gaan werken sinds vorig jaar. Toen ik 

aankwam vond ik het toch weer een beetje spannend. Ik was bang dat ik dingen 

verleerd zou zijn. 

Om 11 uur was het al tijd om te eten met het personeel. Deze middag was het 

Griekse pasta met gyros (hmmmm     ). We hebben altijd een halfuurtje 

middagpauze. Heb op dit moment een beetje bijgepraat met mijn collega’s over de 

voorbije weken in mijn leven.  

Er was deze dag een groot feest in het restaurant. Er 

kwamen 70 mensen eten. Ik moest samenwerken 

met Fleur (oud-leiding). We hebben eerst hapjes 

rondgedeeld, soep en vervolgens het hoofdgerecht. Ik 

heb in de keuken het hoofdgerecht helpen dresseren 

op de borden. Mijn taakje was kroketjes en saus op 

de borden doen. Nadat we het dessert hadden 

afgeruimd was mijn werkdagje in de Amfora gedaan.  

Ik ben naar huis gefietst en naar de Basic fit 

vertrokken. Ik heb daar een groot uurtje gesport. 

Toen ik thuiskwam heb ik gezonde Snickers gemaakt 

met dadels en pindakaas. En op hetzelfde moment 

havermoutpannenkoeken.  

Ondertussen zijn mijn ouders thuisgekomen. We hebben samen gegeten en dan ben 

ik nog een uurtje gaan zwemmen in de zwemclub. We hebben allerlei oefeningen 

gedaan. Het leukste vind ik altijd zwemmen met zwemvliezen want dan maak je een 

grote snelheid.  
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Na het zwemmen heb ik mij gedoucht en mijn middagmaal voor morgen gemaakt. Ik 

heb een slaatje gemaakt met tomaatjes, witlof, wortel, sla, zalm en mozzarella. 

Mmmm. Nu vlug mijn bedje in want moet morgen voor de eerste keer naar mijn 

nieuwe stageplek. Ik doe mijn laatste stageperiode in Oost-Vleteren. Vind de eerste 

keer naar stage gaan altijd heel spannend.  

Zo het was weer een drukke, maar superleuke dag. En nu vlug mijn bedje in!  

Marie xxx   
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Look-a-likes 
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Bakken met Fifalina 
Heyla lieve keukenprinsesjes!  

Vandaag heb ik op de planning... heerlijke... Cinamon rolls!! Het is zo gemakkelijk 

dat zelf Mila als pim-leidster het kan ;) Goed, ik leg het jullie stap voor stap uit.  

Als eerst, wat heb je nodig?  

- 2 blikken croissanten deeg of bladerdeeg 

- 50 gram zachte boter  

- 2 theelepels kaneel  

- 60 gram lichtbruine basterdsuiker  

Voor het glazuur: 

- 100 gram poedersuiker 

- 1 theelepel vanille extract (of zo een zakje)  

- 2 eetlepels melk  

 

Zo begin je:  

Rol je croissant deeg/ bladerdeeg open op je aanrecht, 

knijp de randen goed dicht en druk dit goed aan.  

Meng de kaneel door de zachte boter heen en smeer met 

dit slap papje je deeg in. Daarna smeer je de suiker mooi 

open zodat er overal suiker ligt (wel nog altijd op je deeg 

hé). Hier moet je even tonen hoe sterk je bent en rol je het 

deeg mooi op aan zijn lange kant, dus de lange kant moet 

naar jou gedraaid staan. Wanneer je dit hebt gedaan mag 

je de lange deegrol in gelijke stukken verdelen. Leg dit mooi 

op een bakplaat met bakpapier.  

Steek deze in je oven op 200°C voor 10/20 minuten.  

Nu kan je beginnen aan het magische gedeelte. Meng je poedersuiker, vanille en 

melk samen tot het een beetje dik wordt.  

Wanneer je de cinamon rolls uit de oven haalt kan je het glazuur erover gieten.  

Ziezo, nu nog even de keuken opkuisen... en klaar!  

Smakelijk prinsesjes xxx  
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Kleurplaten  
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Moppentrommel 
 

Dierenmoppen 

• Wat zegt een schaap dat zijn huiswerk vergeet? 

o → Bèèèh… dat wist ik niet! 

• Waarom kan een vis zo slecht geheimen bewaren? 

o → Omdat alles meteen uitlekt!         

Schoolmoppen 

• Waarom nam de leerling een ladder mee naar de klas? 

o → Omdat de les op een hoger niveau was! 

• Waarom is wiskunde zo verdrietig? 

o → Omdat het altijd problemen heeft. 

KSA-mopjes 

• Waarom nam de leiding een touw mee op kamp? 

o → Voor het geval iemand de draad kwijt was! 

• Wat is de favoriete sport van een KSA’er? 

o → Verstoppertje, want niemand vindt ooit zijn trui/sjaaltje terug        

Flauwe mopjes 

• Wat is geel en je kan het niet drinken? 

o → Een schoolbus           

• Waarom kan een skelet niet liegen? 

o → Omdat je zo door hem heen kijkt! 

• Wat zegt een nul tegen een acht? 

o → Mooie riem!      
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Verkoopmomenten & 

tweedehandskledij 
Sinds dit jaar werken wij met vaste verkoopmomenten. Deze kun je terugvinden op 

onze onlinewebsite (www.ksadekouter.be) Ook tweedehandskleren kunnen nog 

steeds ingezameld worden. 

http://www.ksadekouter.be/
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K(s)alender 
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KSA-verjaardagen 
Januari 

• Tove Noppe – 2 januari  

• Nore Deroo – 4 januari  

• Jill Debacker – 6 januari  

• Estelle Ingouf – 8 januari  

• Féline Lemahieu – 9 januari  

• Ella-Marie Oreel – 11 januari  

• Hera Verbeke – 12 januari  

• Keaira Vanbillemont – 17 januari  

• Renée Deseyne – 19 januari  

• Amylia Defever – 21 januari  

• Emma Ferla – 27 januari  

• Noor Brutsaert – 30 januari  

 

Februari 

• Amira Lefever – 1 februari  

• Gloria Samyn – 2 februari  

• Birthe Vitse – 8 februari  

• Maes Ylana – 10 februari  

• Madison Carrette – 11 februari  

• Noor Denys – 18 februari  

• Nora D’hondt – 19 februari  

• Amélie Vercaigne – 20 februari  

• Hanna Vandevoorde – 21 februari  

 

Maart 

• Helena Neyt – 3 maart  

• Yuna Vallaeys – 5 maart  

• Camille Verhaeghe – 17 maart  

• Romy Careje – 17 maart  

• Ziva Plancke – 18 maart  

• Julia Cheyns – 23 maart  

• Rachel Alleman – 28 maart  

• Phéline Bonte – 29 maart  

• Fien Brutsaert – 31 maart  

• Sam Brutsaert – 31 maart  
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Nawoord 
Liefste KSA’ers, 

 

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van het tweede Knipoogje van dit 

werkjaar. Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert! Hopelijk hebben jullie 

opnieuw met veel plezier door de pagina’s gebladerd, net zoals wij genoten hebben 

van het samenstellen ervan. 

 

Er staan nog heel wat leuke momenten op ons te wachten: nieuwe spelletjes, 

verrassende activiteiten, gezellige uitstappen en vooral… een super-duper-leuke 

ouderavond. Blijf dus zeker uitkijken naar de volgende editie, want ook dan nemen 

we jullie weer mee in alles wat er leeft binnen onze fantastische bende.        

 

Bedankt om telkens opnieuw zo enthousiast aanwezig te zijn, om mee te doen, te 

lachen en herinneringen te maken. Op naar nog meer topzaterdagen! 

 

Tot snel, 

Jullie Knipoogredactrice Ine      
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